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ONS OKRA-NTJE 
Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

Beste leden, dag Allen, 

 

 
 

Vorige week is de lente begonnen en dat is merkbaar. We hadden reeds enkele zonnige 

dagen, de natuur ontluikt, we krijgen terug zin om buiten te komen en te genieten van de 

eerste zonnestralen.  

Voor sommigen kan dit zelfs een aanzet om een grote schoonmaak te houden.        

Lente, zo vind ik terug op internet, is immers een tijd van vernieuwing en wedergeboorte,  

het oude loslaten en het nieuwe omarmen. 

Met Okra blikken we terug op een geslaagd Lentefeest. 

In April plannen we een boeiende vormingsnamiddag, 

waarna we verse pannenkoeken aanbieden. 

De crea behoudt, na de bloempotjes van vorige maand, het 

lentegevoel door een creatie te maken met droogbloemen. 

(zie foto hiernaast – alle info pg 2) 

Alvast heel welkom! 

 

Hartelijke groet, 

Martine Vandecandelaere 
 

http://www.godelieveroeselare.be/verenigingen/OKRA


 

Maandwerking 

GEEN activiteit op feestdagen, nl 1 Mei, 9 Mei  (Hemelvaart) en 20 Mei (Pinkstermaandag) 

Deelnameprijs is telkens 2€ (koffie en koek inbegrepen). Leden met VTP betalen 1€.  

Betaal aub met gepast geld. 

*maandag: dans (Info Maria Demuynck (051/209452) 

*maandag: crea (2de en 4de maandag van de maand – info Jeannine Mol 0472/891337) 

*dinsdag: kaarten, rummikub, scrabble en biljart (info Martine Vdc 051/697750) 

*donderdag: Petanque en biljart (info Petanque Jean-Marie Pyncket 051/229133) 

*vrijdag: fietsen – niet op 1ste vrijdag vd maand (info F Celis 051/208395 – 0474/938735) 

De fietsers nemen op do 16 mei deel aan de ‘Senioren sportdag’. Inschrijven bij F Celis. 

Crea gaat door in de Kili ( = re bij het binnenkomen van het kerkgebouw) 

Indien gewenst kan je eigen werk meebrengen. 

Op ma 8 en 22 april maken we, voor wie het wenst, een lentecreatie met droogbloemen. 

Gerief hiervoor kan aangekocht worden bij Christine (5€) 

Graag vooraf verwittigen bij Christine of Jeannine. 

Je vindt het niet in gouden ringen. 

Het zit hem in de kleine dingen. 

De geur van de lente. 

De lach van een kind. 

Dat is waar ik geluk in vind. 

(Lief Leven) 

Ledenvoordelen 

-Denksport met korting zoals kruiswoordraadsel, sudoku, woordzoeker, … 
Kies je favoriete titel en bekom 25% korting op een kortlopend abonnement van 3 edities. 
Het abonnement eindigt automatisch, zodat je nergens aan vast zit. 
Actie geldig tot 30 september 2024.  
Enkel geldig voor nieuw abonnement / niet als verlenging van bestaand abonnement. 
Je kan meerdere abonnementen afsluiten op verschillende titels. www.denksport.com/okra 
 
-Op de facebookpagina van Okra West Vlaanderen staat er vanaf half maart, elke vrijdag een 
ledenvoordeel in de kijker. Zeker de moeite om eens na te kijken. 
 

Op de Kalender 

-Donderdag 16 mei 2024: Seniorensportdag (info en inschrijving zie bijgevoegde flyer) 

De fietsers schrijven in groep in bij Frans C. 

 

-Dinsdag 4 juni 2024: Uitnodiging VISO in zaal Don Bosco (’s Gravenstraat) 10u tot 11u30. 

De lln van het 4de jaar ‘Zorg en Welzijn’ voorzien in verschillende (spel)activiteiten met 

voldoende variatie, zodat iedereen kan deelnemen, met tsin een hapje en een drankje. 

Het doel van deze activiteit is niet alleen plezier hebben, maar ook om de leerlingen, in 

voorbereiding van hun opleiding, de leefwereld van de senioren beter te leren kennen. 

Deelname is gratis – graag inschrijven bij Martine Vdc (051/697750) voor 15 april. 

http://www.denksport.com/okra


 

-Woensdag 19 juni 2024: Ontbijt 

-Vrijdag 19 juli 2024: Stap-, Trap-, Hapdag. 

-Vrijdag 3 mei 2024: Bedevaart Dadizele om 14u. 

Deelname is gratis – graag inschrijven voor 26 april 051/265307 of roeselaretielt@okra.be 

Er is tekst beschikbaar om de grote (4,3 km) of de kleine (1,1 km) ommegang te wandelen. 

-Okra maakt werk van een nieuw beleidsplan en wenst hun leden inspraak te geven. 

Dit kan door via de link https://loom.ly/zKpli34  enkele vragen te beantwoorden. Zeker doen! 

-In het tijdschrift van April bevindt zich een uitneembaar provinciaal katern met een overzicht 

van tal van provinciale en regionale activiteiten. Hou dit zeker bij! 

Daarin zal je oa de organisatie van De Zotte Sportweek vinden. (10 tot 16 juni). 

Je krijgt de kans je grenzen te verleggen, om kennis te maken met nieuwe sporten en 

uitdagende activiteiten. Alle info in het tijdschrift April of via de link West-Vlaanderen | OKRA 

-Vrijdag 13 september om 19u30 ‘Belpop met Gust Decoster’ te Beselare.  

Info en inschrijving 051/265307 of roeselaretielt@okra.be  Deelname 10€ - niet leden 15€. 

-Zondag 3 november om 15u Musical Ciske De Rat te Marke (OC Marke) 

Deelnameprijs <18j: 20€ - Okra leden: 22€ - Niet-leden 25€ 

Info en inschrijving (voor 1 september) westvlaanderen@okra.be 

 

Vormingsnamiddag 

Op woensdag 24 april 2024 om 14u30 in Driehove. 

Velen zullen zich de aardbeving in Zuid Turkije en Noord Syrië herinneren op 6 februari 2023. 

Een zware aardbeving met een kracht tot 8 op de schaal van Richter en naschokken tot 7,7. 

Er was grote schade en verwoesting alom, maar vooral ook veel menselijk leed. 

Diverse hulporganisaties schoten te hulp. Vanuit België vertrok een team van B-FAST,  

olv Dhr Matthijs Samyn, die op woe 24/04 bij ons te gast zal zijn.  

Dhr Samyn zal ons vertellen over B-FAST en dan specifiek over hun tussenkomst in Turkije. 

We voorzien koffie en verse pannenkoeken. 

Deelnameprijs: 5€. Leden met een VTP betalen 2,5€. 

Aub tijdig inschrijven als volgt: 
*Tijdens deelname aan een namiddagactiviteit of via je contactpersoon (tot 20 april) 
*Op vrijdag 19 april tussen 13u30 en 15u in de inkom van de Kerk. 
*Op vrijdag 19 april na 19u, telefonisch bij Martine (tel 051/697750) 
 

Inschrijvingsstrook Vormingsnamiddag 24 april 2024 

Naam / namen:      Telefoonnummer: 

…….. x 5€       ………. X 2,5€ met Vrijetijdspas 

 

Datum en handtekening: 

mailto:roeselaretielt@okra.be
https://loom.ly/zKpli34
https://www.okra.be/index.php/entiteit/west-vlaanderen
mailto:roeselaretielt@okra.be
mailto:westvlaanderen@okra.be


Beste Okraleden, 

We zijn volop in de paastijd. En de lente. De tijd waarin we zien hoe de natuur herleeft.  

De tijd waarin christenen de verrijzenis, de opstanding van Jezus vieren.  

Geloof jij in de verrijzenis? Geloof jij dat Jezus verrezen is? Dat Hij leeft? 

Ik geloof alvast niet in de verrijzenis zoals die dikwijls wordt voorgesteld op de schilderijen 

van onze Vlaamse Meesters. Een triomferende Christus die boven zijn graf uitstijgt.  

Het kruis met banier in de hand. En de slapende Romeinse soldaten.  

In zo’n verrijzenis geloof ik niet. 

Ik neem de teksten uit de evangelies als leidraad. Het Marcusevangelie  bijvoorbeeld.  

Bijbelgeleerden zeggen ons dat zijn evangelie, geschreven rond het jaar 65 eindigde in de 

grootste verwarring. Met de vrouwen bij het lege graf.  

Mc. 16: “De in het wit geklede jongeman zei tegen de vrouwen: Wees niet bang. U zoekt 

Jezus, de man die gekruisigd is. Hij is op gewekt uit de dood. Hij is niet hier.  

Kijk, dit is de plaats waar hij was neergelegd.”  

Het verhaal eindigt met de grote leegte. Zo’n open einde hebben wij niet graag.  

We willen die leegte graag invullen met iets tastbaars. Iets dat we ons kunnen voorstellen. 

We willen het lege graf invullen met beelden. De kruisdood en de begrafenis zijn historische 

feiten. Dat is de verrijzenis niet. Die stijgt boven onze menselijke werkelijkheid uit.   

Die is van een andere orde. Boven en buiten onze menselijke werkelijkheid. En daar zitten we 

mee in onze maag. Het vraagt moed om je aan die leegte over te geven.  

Zo ook bij de vrouwen en de leerlingen. “Zij gingen naar buiten en vluchten bij het graf 

vandaan. Ze waren bevangen door angst en schrik”. (Mc.16,8). 

 “Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor de ogen. (Lc. 24,5). 

Die leegte aanvaarden wordt nog moeilijker.  Het vraagt vertrouwen.  

Dat vertelt Lucas ons in hoofdstuk 24.  “Enkele vrouwen hebben ons in verwarring gebracht. 

Toen ze vanmorgen naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. 

Ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen hadden gezegd dat hij leeft”.   

Toen zei hij: “Hebt u zo weinig vertrouwen. Bent u zo traag van begrip. Moest de 

mensenzoon al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?” 

                                                                           Noël Bossuyt,  verantwoordelijke zingeving en zorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 


